
                                                                                                      R      o s a    V     anherreweghe 

                     en overleden in het AZ Maria Middelares te Gent op 11 maart 2025.

Bedroefd namen we afscheid van

geboren te Waregem op 20 augustus 1937

MEVROUW

                                                                  

                              

                                                                                                                              

Dit melden u:

De uitvaart vond plaats in familiekring. 

echtgenote van de heer Lucien Vandeborre.

Lucien Vandeborre
                                                                                                                                                                          haar echtgenoot

Piet en Iris Cooreman - Vandeborre
                                                                                                                                                                             haar kinderen

Carli Cooreman
Ilja en Roxanne Cooreman - Vlerick, Luz en Yma
Matis Cooreman
                                                                                                                                haar kleinkinderen en achterkleinkinderen

(†) Briton en Paula Naessens - Vanherreweghe
(†) Gentiel en (†) Thérèse Vanherreweghe - Missiaen, kinderen en kleinkinderen
(†) Bertrand en Paula Vanherreweghe - De Waele
Paul en Erna Carlier - Vanherreweghe, kinderen en kleinkinderen
(†) Denis en Carine Vanherreweghe - Destoop
                                                                                                      haar zussen, schoonzussen, schoonbroers, neven en nichten

Met dank aan Dr. Stéphanie Moisse en Evert Heyde van huisartsenpraktijk Vossenhol.

Rouwadres: Koningin Fabiolalaan 17, 9840 De Pinte

               

  online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

                        

 

                                                          

 

                                                                                                                                                
                      

                              



het is niet de dood die komt

maar wel het leven dat gaat

dat weggaat

voor wie ziende door de zon verblind is

dat verdergaat

als een warm kloppend hart in onze herinnering

Haar eeuwig zorgende handen
zowel voor mens, dier als plant

zullen wij ons herinneren als teken
van liefdevolle inzet en toewijding

voor alles en iedereen.

        begr. fun. everaert-vermeiren, ‘s gravenstraat 120 nazareth tel. 09 385 45 19  0476 48 91 95  
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